
UNIEKE VOORDRACHT OVER YOGA EN YOGATHERAPIE                Privé 

consulta>es       door Dr.N.Chandrasekaran M.B.B.S. 

  
Dr. N. Chandrasekaran, M.B.B.S., is een van 's werelds meest ervaren yogatherapeuten, een westerse arts, interna>onaal trainer en auteur. 
In 2010 richQe hij de Yoga Vaidya Śālā op, na meer dan >en jaar leiding te hebben gegeven aan de afdeling Yogatherapie van de 
Krisnamacharya Yoga Mandiram (KYM) in Chennai. In die func>e consulteerde hij meer dan 15.000 studenten met een breed scala aan 
gezondheidsproblemen, waarbij hij voor elk van hen individuele oefeningen voorschreef. Dr. N. Chandrasekaran (Dr. N.C.) is al bijna der>g 
jaar prak>serend allopathisch arts en behaalde zijn postdoctorale diploma in yoga in 1990. Vanaf 1991 was hij consultant-docent en vanaf 
2001 was hij directeur therapie bij de KYM. Dr. NC's ervaring in de geneeskunde en het yogagenezingsproces stelt hem in staat om een 
verbluffend effec>eve mix van de westerse geneeskunde en oosterse tradi>onele wijsheid te beoefenen en te presenteren, waarmee hij 
mensen met een breed scala aan gezondheidsproblemen kan helpen. Hij hee_ lesgegeven in talloze interna>onale lerarenopleidingen en 
bijscholingsprogramma's, en hee_ talloze senior yogadocenten opgeleid in het gespecialiseerde vakgebied yogatherapie. DR NC is auteur 
van een reeks boeken over de beoefening van yogatherapie, die een standaard naslagwerk zullen worden voor serieuze beoefenaars in dit 
vakgebied. 

VRIJDAG 22 AUGUSTUS van 19.00u tot 21.00u Yogazaal -Studie en overdracht van Yoga – 
Postelsesteenweg 15 – 2400 Mol.                        Engelse voordracht wordt vertaald in het Nederlands 

Inschrijven gra>s (vrije gi_ ter plaatse) zoomlink voordracht op aanvraag bij: 

rita.simonts@telenet.be  0477 54 54 16  

een privéconsulta>e kost 60,- euro vooraf te reserveren  

consulta>edagen: 21-22 of 23 augustus 

 

Teachers and students! 
Do not allow your prac>cal wisdom to stagnate and die 
More you spread, more it springs inside you 
It is not yours; it comes to you through eternity 
Happy are the birds that are free 
Let thousands of lamps receive their lights from you 
Let thousands of people get new lives from you 
Let the mighty river of Viniyoga flow forever and ever. 


